


































































































den en kleefde foto's, uitslagen en rangschikkingen op losse bladen die ik 
in een map verzamelde. Ik was heel fier op mijn sport map maar de pater 
die op zondagnamiddag in de ontspanningszaal surveilleerde - nochtans 
zelf een sportman - heeft me vaak uitgelachen met mijn "blote-billencol
lectie" . Hij voegde er wel geruststellend aan toe dat ik nog wijzer was dan 
anderen die ftlmsterren of zangeressen verzamelden. Hij liet me rustig mijn 
gang gaan. Het zou wel koelen zonder blazen, zei hij. Zo zie je maar, paters 
hebben niet altijd ongelijk! 

De media 

Als kind leerde ik de "grote" wielersportwereld vooral kennen langs de 
radio om. Dank zij de radiojournalisten Hubert Van de Vijver en Maucrice 
Dieudonné ontdekte ik dat er naast de kerktorenkoersjes voor de begin
nelingen nog een grote wielerwereld was, de wereld van de beroepsrenners. 
De journalisten gaven geregeld sportieve zuurstof aan mijn jeugdige zucht 
naar bewondering en sensatie. Dank zij hun commentaar bij klassiekers of 
ronden voelde ik me als luisteraar nauw verbonden met de epische lotgeval
len van de beroepsrenners. Zij hadden de top van de wielerroem bereikt 
en genoten daardoor uiteraard mijn grootste bewondering. Zij waren de 
besten. Hun namen en prestaties vulden onze huiskamer op zondagnamid
dag. Mijn vader en ikzelf luisterden met gespitste oren, dicht tegen de luid
speker van de S.B.R.-radio, naar de rechtstreekse reportages. Iedereen in 
huis moest zich stil houden want in de jaren vijftig ging zo'n uitzending 
nogal eens gepaard met geruis en gekraak. 
Ik luisterde gespannen naar de gloedvolle commentaar over "onze jongens" 
die steevast de eer van ons landje verdedigden. Achteraf geloof ik dat die 
reportages me meer belgicistische gevoelens bijgebracht hebben dan de vele 
lessen vaderlandse geschiedenis op school. Als kind zwoegde ik in mijn ver
beelding mee met de Belgische renners, ik juichte bij hun suksessen, treur
de bij hun nederlagen en vervloekte het klassieke noodlot of "de man met 
de hamer" die vanachter elke bocht kon opdoemen. 
De krant verstrekte de dag erna nog eens die felle indrukken door middel 
van bombastische titels en melodramatische verslaggeving à la Karel of 
Willem Van Wijnendale. 
Als kind las ik - zoals mijn vader - de krant achterste voren d.w.z. eerst het 
stripverhaal (*) en de sportbladzijden. 

(* ) Marc Sleens, "De 9 peperbollen" of Albert Rikmans "Jimmy Brown 
als wielrenner" waren u iteraard uitverkozen strip-wielerverhalen. 
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In dit prijsboek is de wielerwereld het decor van een avonturenroman. 
Abraham Hans (1882-1939). de populaire Vlaamse volksschrijver tussen de 
twee wereldoorlogen schreef een sociale roman i.v.m. de wielrennerij 
"Over berg en dal" . Daarin toont hij aan hoe de wielersport op het platte
land (streek van Drongen, Nevele, Leerne, Poekel de volkse ontVoogding 
in de hand werkte omstreeks 1930. 

(Fotoarchief Rietgaverstede, Nevele.l 
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Oostvlaamse dadelbenamingen . 

• kadeisters • fietematrullen 

, kletsoren 

C::> Engelse vijgen 

~ kanaal den 

• kletskoppen 

• rottekoppen 
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_ krabbekeuningen 

e eierpruimen 

" datten 

~ da tjes 

)'detjes 
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